
Als men ziet wat geld hier verdiend wordt met het werk van de negers en met de producten van hun land, dat toch hun land is, is men niet fier op 
de christelijke beschaving. Zij verbetert natuurlijk de levensconditie van de neger maar niet omdat zij dat wil, alleen maar omdat het niet anders 
kan. Als de neger van dag tot dag meer zijn pover deel eist van de rijkdom vindt zij dat triestig en reclameert. Ninetteke lief, als ge de kerk van de  
Scheutisten tussen al die smerige koten zaagt staan, zoudt ge precies zoals ik met schaamte en bitterheid denken: ge hebt hier uw grote bakstenen 
schuur gezet en de industriële uitbuiters hebben ze mee betaald, om dat arm kinderlijk volk te leren dat ze tevreden moeten zijn met hun lot en  
eerst in de hemel zullen beloond worden, want zolang ze dat geloven zullen ze gedwee blijven werken voor de uitbuiters. Gij zijt er ontzettend rijk 
bij geworden, gij bouwt sportvelden die millioenen kosten, al het congolees fruit dat in Europa gegeten wordt, levert gij, gij hebt, Jezuiten alleen, 
weiden met 15000 stuks vee, Gij zijt medekapitalisten geworden en gij zult hier met de uitbuiters binnen de honderd jaar buiten  
vliegen. De bitterheid, de haat tegen u zal heftiger zijn dan tegen de industriëlen, want die zijn er nog voor uitgekomen en gij hebt het onder het 
mom van de godsdienst gedaan.


