




Kardinaal Mercier zegde dat er volkeren zijn geboren om te leiden en andere om te gehoorzamen.  
Hij besloot daaruit dat de Walen die in België in zijn tijd alles te zeggen hadden die situatie moesten 
behouden en dat de Vlamingen er moesten blijven in berusten. Voor een vertegenwoordiger van een 
God die in zijn tijd ook een uitverkoren volk had, was dit een logische houding, maar voor de filosoof 
die hij meende te zijn een miserabele redenering. Voor 1830 waren de Walen in de Verenigde Nederlan-
den het volksgedeelte dat zwichten moest voor de Nederlandse meerderheid. De Walen zijn dus niet 
geboren om te leiden in België, zij zijn er doodgewoon door het welslagen van de Belgische revolutie 
met Franse hulp toe in staat gesteld en zij zijn hunne positie weer aan ’t verliezen. De geschiedenis 
wijst zonneklaar uit dat indien een van de twee volkeren werkelijk geboren is om boven het andere te 
staan, het zonder enige twijfel de Vlamingen zijn. Maar is dat mogelijk? Kan een volk van gebóórte de 
meerdere van een ander zijn? Zeer evident niet.





Dus, zegt een kennis, is kolonisatie ook machtsmisbruik. Als Duitsland Tsjechoslowakije niet mocht  
binnenvallen, mocht België Congo ook niet annexeren, want of een volk beschaafd is of onbeschaafd, 
het heeft recht op zijn land. Principieel is dat juist, concreet gezien niet. Schennis van de soevereiniteit 
valt een beschaafd land zwaarder dan een onbeschaafd. Ze verwekt een wereldoorlog en de annexatie 
van Congo was vrij vreedzaam. Ze schenkt een beschaafd land weinig of geen compensatie voor de 
krenking en een onbeschaafd brengt ze voordelen. Die voordelen zijn wel op verre na niet wat men er 
doorgaans van maakt, maar toch kan met het onrecht dat op Congo gepleegd werd vergelijken met 
het op de operatietafel leggen van een tegenspartelende man die aan een acute blindedarmontsteking 
lijdt. Dat is een rechtsschennis, want de man is meester over zijn lichaam. Het is geen onbetwistbare 
redding, want hij zou zonder operatie misschien ook genezen, maar toch is het vanwege de chirurg ook 
geen misdaad. Hoe verfoeilijk het dan ook is niet de ogen hemelwaarts te fanfaroneren dat men Congo 
aan de weldaden der christelijke europese samenleving deelachtig heeft gemaakt en te zwijgen over 
wat dit de neger heeft gekost, men overdrijft niet minder als men de neger tegen de blanke ophitst. Een 
volk uit het stenen tijdperk direct in de West-europese twintigste eeuw overplaatsen dat is zeker niet 
niets.

Ik kan niemand vinden die durft doordenken en uitspreken dat de blanke van nu af in Congo de gelijk-
heid van wit en zwart moet belijden en naleven. Allen zitten in de zoete zetel van het uitverkoren volk 
te zabberen op de suikerstock van de negroïde onderworpenheid. Hun flinke militaire stok moet on-
vermijdelijk breken. Het zwarte ras, zelfs indien het inferieur blijft, zal zich van de blanke meerwaarde 
bevrijden.

...

Enkel en alleen de kolonisatie die kloek verkondigt dat alle mensen zonder enig onderscheid broeder zijn 
en in volkomen menselijke evenwaardigheid de lotsbestemming van het mensdom hebben te voltrekken 
kan de tragische conflicten voorkomen die een einde zullen maken aan Europa’s avonturen in de andere 
werelddelen.




