
'Bedreigde Stad' gaat over de opmars van het Duitse Leger door België. Van Ostaijen
beschrijft verschillende facetten van deze opmars: hoe het Belgische leger zich moet
terugtrekken achter de fortengordel van Antwerpen, het bombardement van de
zeppelin op Antwerpen, de slachtoffers die vallen in de stad en hoe Antwerpenaren
massaal wegvluchten naar Nederland. 



In ‘Verlaten Forten’ heeft het Duitse leger Antwerpen al ingenomen. Van
Ostaijen was op dat moment in dienst van de gemeente Antwerpen. Het is
mogelijk dat hij na de belegering naar de forten is gestuurd om een
inventaris op te maken. Hij loopt in het gedicht in de verlaten forten terwijl
het regent. Vervolgens beschrijft hij wat hij daar ziet: het ontbinden van een
“sjako” – een legermuts – en het bijhorende lijk en wat er overblijft van en in
de forten. 



De gedichten “Music Hall 1 en 2”  gaan over de heropleving van het culturele leven
tijdens de oorlog. Music Hall verwijst naar de variétézaal Wintergarten in Antwerpen.  
In 'Music Hall 2' gaat het specifiek om een filmvoorstelling waarbij er filmmuziek
wordt voorzien door een live orkest. Hij toont zijn opvattingen over filmmuziek in het
gedicht. Vervolgens schetst hij het orkest en na de “BOEM PAUKESLAG” komt de
harde oorlogsrealiteit terug tot de mensen. Van Ostaijen geeft met dit gedicht ook
kritiek op mensen die via ‘oppervlakkig enterntainment’ willen ontsnappen van de
realiteit.



Dit gedicht stelt een satirisch affiche voor. De vorm van het affiche doet denken aan
een circusaffiche. Bij de eerste regel wordt het echter al duidelijk dat het niet om een
echt circus gaat maar om een circus als metafoor. De Kerk, het koningshuis en de
staat zouden onder één hoedje spelen en treden als trio op in dit circus. Van Ostaijen
wil niet meer luisteren naar dit trio, maar hij merkt dat vrijwel iedereen er nog wel
naar luistert. Knock-about is een voorloper van de slapstick. De manier waarop Van
Ostaijen hier de vorm en de inhoud op elkaar afstemden, werd door vrijwel niemand
anders gebruikt in de historische avant-garde.



Dit gedicht heeft betrekking op de bombardementen met zeppelins op
London. Bij één van deze bombardementen zou Picadilly en Leicester
Square geraakt zijn. Deze plaatsen komen ook voor in het liedje “It’s A Long
Way To Tipperary”. Op het einde schrijft hij ironisch nog “Beata Insula” wat
zoveel betekent als “gezegend eiland”. Van Ostaijen vernam het nieuws
hierover in de dagbladen. Het woord “Zeppelin” werd ontworpen door Van
Ostaijens vriend Oscar Jespers.


